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De Tysker, Easterwierrum



Ferteller Douwe Kootstra

Al in grut tal jierren fertelt Douwe Kootstra yn en b(iten
Fryslan - sels yn 2007 op Oeral - alde folksferhalen. Net
allinne oerlevere sterke ferhalen Ut eigen provinsje, mar
bijgelyks ek Ut Skotlan, Noarwegen, Portugal, Vietnam,
Japan en Yndonesié. Op syn repertoire steane mearkes,
seagen, legindes, mythen, mar foaral ek fermaaklike
ferhalen Gt 'e noard-eastlike Fryske Walden. Fan dy
ferhalen binne der yn Fryslan, tanksij ferneamde samlers as
Dam Jaarsma ut Eastermar, sa'n 16.000 stiks oerlevere, in
unike kolleksje en in tankbare skatkiste foar fertellers.
Duvelse moai!

Njonken ferteller is Douwe Kootstra ek auteur en columnist.
Hy skreau in seistal boeken mei reisferhalen, die jierren
radiokommintaren foar Omrop Fryslan en is féste columnist
foar it Fryske Gea-magazine.

Sjoch ek:www.douwekootstra.nl

Keatling

De band Keatling is rond 2002 ontstaan uit de
Nieuwjaarsrevu van Joure.
Een paar mensen vond het samen zingen en spelen zo
leuk, dat al snel een vast groepje ontstond.

De naam komt uit één van de liedjes, “As ik dij wie”, een
Friese vertaling van “If I were you” van Venice. Waarmee
meteen de muzikale stijl van Keatling zichtbaar is.
Meerstemmige nummers in het Engels, opvallend veel
Westcoast-songs (o.a. Everly Brothers), en waar mogelijk
vertaald in het Fries (vertaling of juist eigen teksten),
overgoten met de typische Keatling-sound.

Dat moet je horen!

Sjoch ek: www.keatling.nl



